
‘Dingdong’, doet de bel.
Suus doet de deur open.
‘Ha Sem’, zegt ze.
‘Kom je bij mij spelen?’
‘Nee’, zegt Sem.
‘Ik heb een zak.
En ik heb er ook één voor jou.
Zullen we rommel gaan rapen?
Er ligt een hoop vuil op straat,  
zegt de juf.
En dat is niet goed.’
‘Dat is zo’, lacht Suus.
‘Ik zie nu al iets. Kijk daar!’
‘Kom mee’, zegt Sem.
‘We gaan aan het werk.’







‘Wat een troep’, zucht Suus.
Ze raapt een fles op, een dop en 
een touw.
‘Kijk’, zegt Sem.
‘Een blikje.
En hier nog één.’
‘O’, zegt Suus.
‘Ik weet wat leuks.
Kijk Sem, ik loop op hakken!’
‘Ha ha’, lacht Sem.
‘Dat ziet er grappig uit. 
Maar doe ze nu maar in de zak.
Dan kun je veel harder lopen.’


